
61. In het kasteel : 

 

 

 

Het leven in een burcht was tamelijk 

eentonig. De dames waren opgetogen 

wanneer zij minnestrelen of 

rondtrekkende dichters mochten 

ontvangen. Deze droegen heldenliederen, 

zoals het Roelandslied, of naïeve romans 

voor. 

 


